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Güneş'in doğduğumuz topraklara yakın geçtiği günlere 
uyanırken, kişisel hayatlarımızı sorgulayacağız. Varlığımızı, 
ilişkilerimizi ve emeklerimizi değerlendireceğiz. Ozellikle 
15 Kasım'dan sonra yeni kararlar alacağız. Gezegenlerin 
hiyerarşisi, hepimizi değiştirecek bir yolculuğa çıkartmayı 
hedefliyor. Neye inandığınızı gün ışığına çıkaracak 
Güneş - Akrep döngüsü, kendi kendinize sorular sormanızı 
sağlayacak. Tabii soruların cevaplarını ise 
hepimizin kendi doğum gününe göre işleyen 
haritalarımız verecek. Şimdi diyeceksiniz ki 
hepimiz aynı zaman diliminin getirilerini yaşıyoruz. 
Evet, doğru hepimiz aynı zaman diliminden yaşama 
karışıyoruz ama hiç birimiz aynı tarihte doğmadığımız için 
hepimizin mayası da fıtratı da kapasitesi de kendine özgü.. 
Kasım ayında; hayatınız için kendinize doğru soruları sorup sormadığınıza bir kez 
daha geri dönüp bakın. Örneğin; "Beni seviyor mu" diye sormak yerine "Benim 
sevgim için ne yapıyor" sorusunu sorun. 2018 Aralık ayı gelmeden, kasım ayında 
ön çalışmayı zihninize yaptırırsanız, 2017 Aralık ayından sonra değişen gökyüzü 
gündeminden güçlü adımlarla çıkmış olursunuz. 
Size tavsiyem; zihninizin ve kalbinizin yönünü bulabileceğiniz kasım ayında, 
gündelik mutsuzluklara takılmayın. Neyin doğru olacağına değil ne istediğinize 
karar verin. Ve tabii ki korkularınızın üstüne gidin. 
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10 Adımda Kasım Ayı 


Magazin Turu 


Büşra Develi: 


25 Ağustos 1993 doğumlu Büşra Develi'nin 
yıldızı ağır adımlarla parlarken ilişkisi ve 
açıklamaları ile de dikkatleri Üzerine 
çekecek. Her ne kadar sakin, sağlam 
adımlarla ilerleyen bir Başak burcu olsa da 
Natal haritasında bolca Oğlak burcu olması 
kendisinin bile düşünemeyeceği olayların 
içinde yer alacağının da işareti. 


Burak Deniz: 


20 Ekim 1989 doğumlu Burak Deniz, artık 
kendi döneminin başladığını fark edecek, 
deyim yerindeyse yeni Poyraz Karayel 
fırtınasının bayrağını da üstlenecek. Günlük 
hayatında sakin yapısının aksine farklı 
olaylarla gündeme getirilmeye çalışılabilir. 
Dizisi tutsa dahi gündelik hayatında yaşadığı 
bir olayın gereksiz abartılması yorulacağı 
günler yaşamasına neden olacak. 
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Büşra Develi 


3 Hazal Kaya: 


1 Ekim 1990 doğumlu Hazal Kaya yeni dizisi 
başlar başlamaz konuşulanlar arasında yerini 
aldı. Bu esnada ismi konuşuldukça set 
dedikodularına da maruz kalacak. Bundan 
sonraki yıllarda sağlam adımlarla ilerleyecek 
olan Hazal Kaya, sinema filmleri ile dikkatleri 
üzerine çekecek. Aynı zamanda bu yıl 
başlayan dizisi Orta Doğu'da en çok 

kazanan işlerinden biri olabilir. 


Bensu Soral : 


23 Mart 1991 doğumlu Bensu Soral, 
Balık-Koç geçişinde doğduğu için her iki 
burcunda özelliklerinden faydalanıyor. Naif, 
bir o kadar farklı havası olan Bensu Soral 
Türkiye'nin önümüzdeki 7 yıl boyunca para 
kazanan ünlülerinden olurken, ilişkisi ile de 
gündemden düşmeyecek. Soral kardeşler 
yakın tarihte beraber oynayacakları bir 
reklam projesine imza atabilirler. 


5 Demet Akalın: 


23 Nisan 1972 doğumlu, Boğa burçları arasında en cesur olarak bilinen Demet Akalın yeni bir 
tartışma konusu başlatırken bazı açıklamaları ile gündemde şok etkisi yaratarak, Türkiye'nin 
önde gelen isimleri ile karşılıklı bir mücadeleye girecek. Hızlı tepki veren, yaşadığı olayları 
genelde uzatmayan Akalın, bu sefer konuyu ve kişiyi enine boyuna ele alacak. 


6 Bengü: 


2 Nisan 1979 doğumlu Bengü, evlilik kararı ile gündeme gelirken, sevgilisinin eski kız 
arkadaşı açıklamaları ile medyada yerini alacak. Duygusal sanatçının sağlığı bazı konserlerini 
iptal etmesine sebep olabilir. 2018 yılı gelinleri arasında yer alacak olan Bengü'yü doğduğu 
yıl, dönemsel bir projede yer alırken göreceğimizi işaret ediyor. 


7 EsraErol: 


12 Mayıs 1982 doğumlu Boğa burcu olan Esra Erol'un formatı değişen programı 
konuşulurken yeni projelerde de yer almaya başlayacak. Kasım ayında polemiklere 
çekilmeye çalışılan Esra Erol ne kendi ne de kardeşi üzerinden bu duruma prim 
vermeyecek. Tarzıyla konuşulurken aklı bir kez daha takdir toplayacak. 
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Sinan Akçıl: 


20 Mayıs 1982 doğumlu Sinan Akçıl yılın son 
aylarında eski sevgilileriyle polemiğe girecek 
popçular kervanında yer alırken, hakkında 
çıkan iddialar sansasyon yaratacak. 


Yılmaz Erdoğan: 


4 Kasım 1967 doğumlu Yılmaz Erdoğan'ın 
evliliği projelerinin önüne geçerken, farklı 
açıklamaları ve sayfiye yaşamının yanı sıra 
kendi sektöründen birileri ile yakıştırılması 
yeni bir gündem yaratacak. 


Özge Ulusoy: 


28 Ekim 1982 doğumlu Özge Ulusoy eski 
ilişkisiyle yeniden gündeme gelirken, işleriyle 
de en çok kazananlar arasında yer alacak. 
Yatırımlarıyla gündeme gelecek güzel 
manken, farklı dedikodulara vereceği keskin 
cevapları ile ses getirecek. 
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Özge Ulusoy 


tutkuyu, cinselliği, güzelliği ve yaşam kalitesini vure 

evli olanları bu Dolunay yakından ilgilendiriyor. Evliliklerde özellikle parasal 

yeniden masaya yatırılırken güvensizlik huzuru kaçırabilir. Eğer evli değilseniz 

ilişkiniz varsa pek şanslı olduğunuzu düşünmeyin. Venüs'ün aktif olduğu Bİ dal i 
abartılı talepler ve detayların yarattığı depremler ortalığı karıştırabilir. 


GÜNDELİK HAYATTA... 


Toprak burcunda meydana gelen Dolunay'ın, Venüs etkisinde olması lüks tüketimi ve 
merakı, abartılı alışveriş tutkusunu, farkındalık adına sınırları bireysel olarak aşmayı 
temsil edecek. Bu dönem aynı zamanda maddi güvence arayışı da oldukça önemli. 
Gideceğiniz davet ve organizasyon sayısını siz bile hatırlamayacaksınız. Muazzam bir 
sosyal hareketliliği temsil edecek bu Dolunay'da Kasım ayında olabildiğince 
girişkenliğin altını çiziyor. 


YENİAY 


18 KASIM YENİAY 


Ateş ve su elementinin ağırlıklı olduğu gökyüzünde yılın en 
hassas, duyarlı, romantik bir o kadar da kinci ve detaylarda 
kaybolan etkisini göreceğiz. Yılın son ayları yaklaştıkça 
gökyüzündeki değişken burçların tamamen etkisinden 
uzaklaşıyoruz. Su ve toprak burçlarının iktidara geçmesi başka bir 
sürecin başlangıcını işaret ediyor. Yeniay bize nostalji yaptırırken 
bir yandan ne kadar sahiplenici olduğunu da vurgulayacak. 
Gelenekçi, örf ve adetlere bağımlı, geçmişi yâd eden tarafımızla 
tanışıyoruz. Yeniay aynı zamanda sevgiye ne kadar ihtiyaç 
duyduğumuzu vurgulayacak. Aşkı ve ilişkilerimizi yansıtma 

fırsatı verecek. Cinsellik, tutku, gizli ilişkiler, bağımlı gönüller... 

Bu dönem deli divana her yer aşk kokabilir. 


KARİYERDE; 


İşine ve kariyerine odaklanan kişilere güzel sürprizler var. Uzun zamandır işinden 
memnun olmayanları yeni fırsatlar bekliyor. Eğer 2,5 senedir iş arıyorsanız yine bu 
dönem şansınız dönüyor. Uzun zamandır bekledikleri paraları alamayan sabit 
burçların ise bu dönem yüzleri gülüyor. 

Para kazanmanın kıymetini daha iyi anlarken, her şeyin bir karşılığı olduğunu 
hazır para yiyenlerin ise hiç şansı kalmayacağını göreceğiz. Parası olan ama bir 
türlü harcamayı bilmeyenler de tam tersine tüm varlıklarını ortaya dökebilir. 


İLİŞKİLERDE; 


Eğer evliyseniz ve ilişkinize dair birtakım sıkıntılar varsa önünüze çok enteresan 
bilgiler gelebilir. Hiç ummadığımız kişilerin nelere destek olabileceğine 
şaşıracaksınız. İlişkilerde ön planda olan kıskançlık ve şüphe duygusu 

bu dönem yaşanacak tutkulu sahneleri de işaret ediyor. 

Denenmeyen şeylerin cazip geldiği bu döngüde 

aşk için her şeyi göze alıyoruz. 


P/ 


ayın burcu 


Su grubunun en tutkulu olanı sensin! 
(24 Ekim-22 Kasım) 


Yıldızı: Mars ve Plüton (Çekicilik, cazibenin temsilcisi) 
Grubu: Su, Negatif 
Niteliği: Sabit 
Burcun Cinsiyeti: Dişi 
Yeteneği: Sezgi 
Özelliği: Kararlılık ve inceleme 
Hedefi: Zenginlik 
Bastırması Gereken Huyu: Acımamak, ihmal etmek 
Şanslı Günü: Salı 
Şanslı Sayıları: 7, 47, 87 
Şanslı Taşı: Topaz 
Şans Getiren Renkleri: Kor kırmızısı, siyah 
Sevdiği Çiçekler: Kırmızı karanfil, hanımeli, ateş çiçeği 
Bitkileri: Soğan, Sarımsak, Fesleğen 
Sevdiği Kokular: Misk, manolya 
Müzik Tarzı: Marşlar ve canlı parçalar 
Vücutta Temsil Ettiğin Bölgeler: Üreme ve genital organlar. 
Mevsimi: Sonbahar 
Salığına yararlı besinler: Protein, sebze, patates, yağı azaltılmış süt 
ve süt ürünleri 
Uyumlu Burçlar: Yengeç ve Balık 
Karşıt Burcu: Boğa 
Başarılı Olacağı Meslekler: Yönetici, organizatör, endüstri lideri, 
komutan, satış yöneticisi, müdür, operatör, dişçi, kimyacı, müzisyen, 
müzik aletleri yapımcısı, tamirci, sosyal hizmetler uzmanı. 
Olumlu Özellikleri: Güçlü duygular, gaye sahibi olma, düş yeteneği, 
durumları önceden sezme yeteneği, kararlılık. 
Olumsuz Özellikleri: Kıskançlık, inatçılık, alınganlık, güvenmeme, 


kuşkuculuk... Çabuk affetmez, kendi istekleri her zaman önceliklidir. 
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KASIM AYI 
AY BOŞLUKTA 


TAKVIMI 


© Astrolojide duygularımızı etkileyen Ay' dır. Ay'ın birçok 
şeklinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu çeşitlilik bizim 
ruh halimize etki ettiği gibi kuracağımız diyalogları da 
etkileyebilir. Ayın bulunduğu burç, gün içerisinde ruh 
halimizin, ilgilendiğimiz konuların, diğer 
insanlarla iletişim biçimimizin nasıl 
olduğunu yönlendirir. “ 


Ay Boşlukta iken dikkat edilmesi gerekenler; 


Bu süreçte başlayacağınız yeni bir işin olumlu sonuçlanmama 
intimali çok yüksektir. 

Önemli kararlar alınmayın. 

Düzenleme ile ilgili bu zamana kadar ertelediğiniz rutin işlerinizi 
yapabilirsiniz. 

Sizi yargılama ya da üzerinizde söz söyleme hakkına sahip 
olabilecek hiç kimseyle tartışmaya girmeyin. Hâkim, avukat, 
öğretmen, polis, asker..vb 

Evinizde onarmanız gereken herhangi bir şey varsa, ertelemeniz 
de fayda var. 

Kurmak istediğiniz olumlu diyaloglar planladığınız gibi ilerlemeyip 
aksine tam ters yönde bir bitiş gösterebilir. Oldukça önemli 
iletişimleri erteleyin. 

Ayın boşlukta olduğu saatlerde vaatlerde bulunmayın, söz vermeyin. 


KASIM AYI 
AY BOŞLUKTA 


TAKVIMI 


Ay'ın Boşlukta Olduğu Saatler 


Ay'ın 6 saatten fazla boşlukta olduğu günler, 
DidelileKetilar 
Günün belirli saatlerinde Ay'ın boşlukta olması durumu. 


Çift Ruhlu Gün: 
Günün aktif saatlerinde Ay'ın burç değiştirip, 
başka bir burçta hareket etmeye başladığı günler. 


Huysuz Gün: 


Günlerin Anlamları Tarih Saat Tarih Saat 
Çift Ruhlu Gün 01 Kasım 00:08 Ol Kasım 09:43 
Huysuz Gün 03 Kasım 06:03 03 Kasım 12:47 
Durgun Gün 05 Kasım 12:29 05 Kasım 15:27 
Huysuz Gün 09 Kasım 08:15 09 Kasım 15:30 
Durgun Gün 11 Kasım 11:56 11 Kasım 18:46 
Durgun Gün 13 Kasım 18:46 14 Kasım 02:27 
Çift Ruhlu Gün 16 Kasım 03:51 16 Kasım 11:19 
Çift Ruhlu Gün 18 Kasım 14:43 28 Kasım 22:00 
Durgun Gün 21 Kasım 03:27 21 Kasım 10:15 
Çift Ruhlu Gün 23 Kasım il 65 23 Kasım 15 
Durgun Gün 26 Kasım 05:38 26 Kasım 11:05 
Huysuz Gün 28 Kasım > 0 28 Kasım El 
Durgun Gün 350 Kasım 21556 30 Kasım 20) 
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Günlük 


Günün ruh hali; açık 
sözlüsün 


Son zamanlarda canını sıkan insanlara 


açik sözlü konuşmalar yapabilirsin. 
Hoşlandığın insanla birbirinize gerçekten 
uyumlu ölup olmadığınızı görebileceğin 
gelişmelerle karşılaşabilirsin. Olumlu 
düşüncelerini senle paylaşan patronuna 
karşı sempati duyuyorsun. 


Ayrıntılı Yorum'a Git Zeynep Turan'a Sor! 


Aşk Uyumu Astro Gündem 


ANDROID APP ON 


#. Downloadonthe 
> Google'play App Store 


TWİTBURC 


sizin için önemli mi? 


Yakın çevrenizin sevgiliniz hakkında ne düşün: 


yi 


A. Benim sevdiğimi, sevdiklerimin de sevmesini isterim. 


B. hayır Aşkiki kişil 


Başkalarının sevgiliniz hakkında yorum yapması sizi rahatsız eder mi? 


İsteyen istediğini söyleyebilir. Onu ben bilirim. 
abla el 2 n Wi UŞN 


irirse tepkiniz ne olur? 


B Neö önemi var, e MÜ: e e eder yeni bir iş bakarız. 


En yakın arkadaşınıza, sevgiliniz ile ilgili her şeyi anlatır mısınız? 


i kendi içinde özeldir. Herkesin her şeyi bilr 


ler iliş esine gerek yok. 
B öd yönlerini bilse bana yeter. i Ez 


Sürekli yan yana olmak sıkılmanıza neden oluyor mu? 


i sık sık denetleme ihtiyacı hissediyor musunuz? 


A. Hergün en az iki kere kontrol etmek sık sayılır mı? 
B. Gerek duymuyorum. 
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A Şıkkı Çoğunluktaysa; a 


Gerçek aşkı bulmak için kendinize birkaç soru daha sormanız gerekiyor. 
Aklınızın karışık olduğu noktalar olduğu çok net bir şekilde ortada. 

Belki kendinizden emin değilsiniz belki de beraber olduğunuz kişiden... 

Hem duygularınızı hem de düşüncelerinizi netleştirmek adına birlikteliğinize 
uzaktan bakmaya ne dersiniz? 


B Şıkkı Çoğunluktaysa; & 


Birbiriniz için yaratılmışsınız demek abartı olmaz sanırım. Belki de kendi 
sınırlarınızı çizerken beraber olduğunuz kişinin alanına müdahale etmiyor 
oluşunuz ilişkinizin mihenk taşı. Gerçek aşkı bulmuşsunuz hatta daha da 
iyi tanımlamak gerekirse birbirinizin ruh eşisiniz. Hem kendinizi tanıyor ve 
seviyorsunuz hem de sevgilinizi. 


, 
.... 
# m 
, 
, ğe? 
/ Li 
N . 
in .- 
ı 
" 
. 
* 
* 
* 
* 
. 
> 
Di 
b 
Sa 
ie — 
Yi . 
, 
LD 
ei ii 
» .. ' 
, > 
Lİ ı 
' Lİ 
. Li 
“ Li 
vi ı 
, 
. 
. .- 
S.. a vu” 


17 
” paoranışlar 
ge 
<0 
Kk” Kendimiz gibi davranmak bazen 
-N imkansızdır. FHört döneminde ya da ilişki 


NE halindeyken, hoş olmayan davranışlarda 
Gİ bulunmanızın binlerce sebebi olabilir. 
N Birçok duygu durumu etken gösterilirken, 


dış etkenleri de göz önünde 
bulundurmak gerekir. Yeni girilen bir 
ortamda, eşlerden biri dengeyi yakalamak 
için daha çok çaba sarf etmek zorunda 
kalır. Çift olarak girdiğiniz ortamda 
bireysel olarak itici bir durumla karşı 
karşıya kaldığınızı hissetmek hem eşinizi 
hem de ilişkinizi yıpratır. 

Yalnız iken sorun teşkil etmeyen 
davranışlar, birliktelikler de aynı etkiyi 
yaratmayabiliyor. Bunlar kişisel 
özellikleriniz olabileceği gibi birlikte 
olduğunuz kişiden olan beklentilerinizle 
alakalıda olabilir. Unutmayın, insan rahat 
hissettiği ve rahat hissettirildiği insanların 
yanında olmaktan keyif alır. Hatta dikkat 
edin, yalnız başınıza yemek yerken dahi 
daha rahat hareketler sergilersiniz. 
Hayatta iki kişi olmak ayrı bir özen 
gerektirir. Kadınları ve erkekleri itici yapan 
özelliklere bir göz atalım isterseniz. Bazı 
maddelerin eşleştiğini göreceksiniz. 


- Kendine güvensiz olmak ve dağınık bakışlar. 

» Sorumluluk almamak. Sözleşememek, 

ucu açık konuşmalar yapmak veya geçiştirmek. 
- Aşırı duygusal tepkiler vermek. 

- Yeni girilen bir ortamda ben diye 
devam eden konuşmalar yapmak. 

- Kısıtlayıcı ve boğucu kıskançlıklar 
sergilemek. 

“ İlgiye boğmak. 

- Değer yargılarını, birlikte 
olduğu insana göre 
belirlemek. 


- Doğal görünmeye 
çalışırken kabalaşmak, görgü 
kurallarını aşmak. 
. Megalomanca davranmak. 
- Dedikodu yapmak. 
- Aşırı duygusal ve abartılı tepkiler vermek. 
- Sorumsuz davranışlarda bulunmak. 
- Birlikte olunan kişiye arkadaş gibi davranmak. 
- Sürekli eleştirel bir tavır sergilemek. 
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ALKALİ DİYET 


Daimi Sağlık ve Gençli! 


KUANIL 
BESLEN 


Ek tariflerle genişletilmı 


Dr. Ayşegül Çoruhlu 
okuyan|ğlus 


Neden hastalanmayı normal kabul ediyoruz? 
Neden yaşlanmayı normal kabul ediyoruz? 
Ne kadar çok hastalık var değil mi? 

v İnsülin rezistansı V Hipoglisemi v Tip 2 
Diyabet v Alzheimer y Polikistik over y Spastik 
kolon v Enflamasyon vV Bel bölgesinde 
yaşlanma y Fibromiyalji V Kronik yorgunluk v 
Kanser Ve elbette yaşlanma... Hiç düşündünüz 
mü, tüm bu hastalıkların altında aslında tek bir 
ortak sebep yatıyor olabilir mi? Her hastalığın 
başlangıcı, atomlar seviyesinde aynı olabilir 
mi? Yanıt içimizde, hücrelerimizde gizli! 
Mükemmel bir sağlığa sahip olmak, hastalıkları 
daha oluşmadan engellemek, uzun bir ömür 
için gerekli ipuçlarını öğrenmek artık mümkün. 
Hayat boyu üst düzey fiziksel, zihinsel ve cinsel 
performansa sahip olmak bir düş değil. 
Biyolojik olarak bir üst model insan olmanın 
sırrına çok yakınız... Sır içimizde, 
hücrelerimizde gizli! Alkali Diyet ve Tokuz 

Ama Açız kitaplarıyla sağlık, beslenme ve 
anti-aging konularında adeta bir devrim yapan 
Dr. Ayşegül Çoruhlu şimdi de hücrelerimizin 


giriyor ve atom altı dünyamızın kuantum 
biyolojisini gözler önüne seriyor. Çoruhlu, can 
kaynağımız, enerji motorlarımız hücrelerimizin 
işleyişini her okuyucunun anlayabileceği bir 
sadelikle ele alarak, bu motorlar için en doğru 
yakıtı seçme yollarını tek tek ortaya koyuyor. 
Hastalıklarda derdimiz ve tedavide ise 
dermanımız aynıdır: En iyi enerji için 
hücrelerimize en doğru yakıtı seçmek. Asli 
görevimiz budur. En doğru yakıt, hücrenin 
biyolojisine -eksik söyledim- hücrelerin 
“kuantum biyolojisine' uygun olmalıdır. Çünkü 
bilimin geldiği son noktada artık klasik biyoloji 
bilgileri hücrelerimizdeki karmaşık enerji 
üretimini açıklamakta yetersizdir. Yeni biyoloji 
Kuantum Biyolojisidir. Hastalıkları ve 
yaşlanmayı unutun! Hastalanmak ve yaşlanmak 
normal değildir! Genç, sağlıklı hücrelerle 

uzun yıllar yaşamak normaldir. Bu kitapta 
anlatılanları uygulayarak sağlıklı ve uzun bir 
ömrün sırrını öğrenmeye hevesliyseniz 
140'ıncı yaş gününüz şimdiden kutlu olsun! 


Dr. Ayşegül Çoruhlu 


12. Yan yanayken 


1. Sürekli kendi sürekli 
isteklerinizi kabul konuşmak 
ettirmeye zorunda 
çalışmayın. giRLiKTE OLMANIN değilsiniz. 
Ortak zevkleriniz Kendinizi bu 
olmayabilir. mecburiyette 
İlişkinize karşı hissetmeyin. 
alçak gönüllü YO | 13. Cinsellik 
olun. konusunda 
2. Kıskançlıkları & sıkıntılarınızı ve 
abartmayın. isteklerinizi 


Söylemleriniz 
ithama dönüştükçe 
ilişkinizin çatlakları 
artar. 

3. Sevmediği 
davranışları inat uğruna sürdürmeyin. Bu 
dünyada kusursuz aşk yoktur, insani aşk 
vardır. Kendinizden de ödün vermemenin 
yolu karşınızdakini kışkırtmak olmamalı. 

4. Birbirinize olan saygınızı 

kaybetmeyin ve bunun için gerçekten 
çabalayın. Sonu hakarete varacak kelimeler 
kullanmayın. 

5. Her zaman birbirinizin fikirlerini kabul 
etmeyin, konuşmaktan 

korkmayın. Böylece ortak noktayı 

bulmak ve birbirinizi anlamak da kolaylaşır. 
6. Özel alanlarınızı ihlal etmeyin. 
Konuşmayarak da çok şey paylaşabilirsiniz. 


7. Ara sıra sürprizler yapmayı ihmal etmeyin. 


Bilinçli çabanız ilişkinizi yükseltir. 


8. İmkânsız sayılacak isteklerde bulunmayın. 


9. İlişkiniz hakkında sık sık konuşmayın, 
bunun için özel zamanlar yaratın ve sonuca 
bağlanacak cümleler kullanın. 

10. Birbirinize ve ilişkinize karşı nezaketinizi 
kaybetmeyin. 

11. Birbirinizi beğenmekten vazgeçmeyin. 
Bu durum en az birbirinizi sevmeniz kadar 
önemlidir. 


belirtmeden önce 
& eşinizle ilgilenin. 
Bir aksilik var bakış açısı 
birçok ilişkiyi yorar unutmayın. 
14. Yatakta elektronik eşyalarla ilgilenmeyin. 
Yalnızca ona odaklanın. 

15. Birlikte olduğunuz kişinin önemsediği 
arkadaşlarını sizde önemseyin ve tanımak 
istemediğinizi belirtmeyin. 

16. Birbirinizi öpmekten asla vazgeçmeyin. 
Unutmayın öpmek için sebeplere ihtiyacınız 
yok. Birine duygusal olarak bağlanmak çok 
güçtür. Yalnız olmak ise olanaksız. 

17. Bakımlı olmaktan vazgeçmeyin ve 
yalnızca ona özel olduğunu hissettirin. 

18. Her zaman somut hediyeler beklemeyin 
ve özel günlerinizi unutmayın, 

unuttu diye de sorun çıkarmayın. 

19. Sorunlar karşısında alttan almaktan 
çekinmeyin ancak bu durumu sürekli 

hale de getirmeyin. 

20. Onu sevdiğinizi söylemekten asla 
vazgeçmeyin. Kızgın, kırgın olduğunuz 
anlarda bile bunu sık sık hem kendinize 
hem de ona hatırlatın. Ona ihtiyacı 
duyduğunuz konuları 

net bir şeklide belirtirseniz kızgınlığınızın 

da önüne geçmiş olursunuz. 

21. Birlikte olduğunuz kişiye her gün güzel 
bir söz söyleyin. En az bir söz! 
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RÖPORTAJ 


Işın Karaca: 


“Doğduğum 
günden beri 
müzik benim 
olmazsa 
olmazım” 


RÖPORTAJ 
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Sesiyle fark yaratan 
şarkıcı Işın Karaca'nın 
hayatı müzik. Işın 
Karaca ile müzik dolu 
çok özel bir sohbet 
gerçekleştirdik. 


İlk albümünüzü 2001 yılında 
çıkarttınız ancak müzik kariyeriniz 
daha eski. Peki, müzikle ilk ne 
zaman tanıştınız, bir hikâyesi var mı? 


Doğduğum günden beri müzik benim 
olmazsa olmazım! Annemin müzik 
zevki o kadar genişti ki çocukluğumda 
ezberlediğim şarkılar yaşıma göre çok 
büyüktü. 3 yaşımdan itibaren eve gelen 
herkese şarkı söylermişim. 
Çocukluğumda harçlığımın hepsi 
plaklara giderdi. Ailemin bu aşkı fark 
etmiş olması ve beni sevdiğim mesleğe 
yönlendirmesi ile dünden bugüne 
uzanan bir hikâye.. 


“Hiç hoşnut değilim 
izlediğim dünyadan” 


4 yıl aradan sonra çıkardığınız 
“Eyvallah” albümünün çıkış parçası 
“Çakma” oldukça ilgi gördü. 
Günümüz aşkları nasıl sizce, ne 
kadarı gerçek, ne kadar çakma? 


e yazık ki her şey “Çakma” Aşklar, 
işler, dostluklar... Gelişen dünyanın geri 
almış parçası. Teknoloji gelişti 
gelişmesine ama gelişirken; 
insanoğlunun en önemli değerlerini 
yitirmesine de sebep oldu bence. Hiç 
hoşnut değilim izlediğim dünyadan. 


“Güzellik ve gıda sektöründe 
yeni atılımlarım olacak” 


Yeni projeleriniz var mı? 


Eyvallah albümüm eylül ayında çıktı. 
Büyümek için küçülmek lazım adlı 
kitabımı nihayet bitirdim. Bunun yanı 
sıra müziğin ve sanatın dışında iş 
planlarım var. Markamın ve hayatın 
bana verdiği tecrübeleri birleştirince 
iyi bir iş kadını olduğum ortaya çıktı. 9 
Güzellik ve gıda sektöründe yeni 
atılımlarım olacak. 


Trt ekranlarında yayınlanan “Sıra 
Sende Türkiye” adlı müzik 
yarışmasının jüri üyelerindensiniz. 
Program çok seviliyor, jüri üyeliği 
yapmanın olmazsa olması nedir 
sizce? 


Empati. Karşımdaki yarışmacıya hep 
endim söylüyormuşum gibi izleyip 
dinliyorum. Bir de içimdeki anne hep 

sarmalamak istiyor onları, herkes 
kazansın istiyorum, ama nihayetinde 
bir yarışmacı kazanacak. 


RÖPORTAJ YAR 


Hayatta yapmam, dediğiniz bir özellik var mı? 


Hiç bir şey yok desem yeridir. Annem biz büyürken, yapmayacağınız bir işi 
başkasına yaptıramazsınız demişti. Bu cümle hep aklımda. 


Duygu, işin içine girdiği zaman tüm 
istismarlara açık oluyoruz. 


Balık burcu bilinenin aksine 
duygusal bir burç değildir, siz bu konu 
hakkında ne düşünüyorsunuz, daha çok 
duygusal mısınız, akılcı mı? 


Eskiden çok ağlardım. Şimdi şimdi 
kendimi hep sorguluyorum 
duygusuzlaştım diye, meğer eskiden 
duygularımla kararlar veriyormuşum, 
şimdi öyle değil. 


Zekâmın yönlendirmesi ile yaşamak 
daha mantıklı çünkü sonuçları hep 
daha verimli geliyor bana. Duygu, 
işin içine girdi mi tüm istismarlara 
açık oluyoruz. 


Tekelleşmiş bir sektörde ne yazık 
ki ne bildiğin değil, kimi 
tanıdığındır seni önemli kılan 


Uzun yıllardır bu sektördesiniz, 
sektörün geldiği noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 


Tekelleşmiş bir sektörde ne yazık ki 

ne bildiğin değil, kimi tanıdığındır seni 
önemli kılan. Hal böyle olunca da şu 
günlerde ben de kendi müzik şirketimi 
açıp, kimseye bulaşmadan müziğimi 
yapmaya çalışıyorum. Bu dönemde 
tüm tutulma, Retro ve diğer astrolojik 
faktörler beni çok etkiliyor. O nedenle 
hem negatif hem pozitif yönleri ele 
alıp sektörü sakince izliyorum. 
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oç'a mı aşıksınız? 
ç'lar fark edilmeyi sever ve ona gösterdiğiniz ilgi ve sevginin ta 
çıkarmak ister. Ben-merkez sayabileceğimiz bu kişi, her zaman kendi 
bahseder. Kendi ayakları üstünde rahatça durabileceğinden, sizden de 
bekler. İlgi odağı olmaktan delicesine hoşlanan Koç'la birlikte mutlu bir ha 
geçirebilmek için onu kalbinizin tam ortasına koymanız gerekir. Aşkının 
peşinden koşan ve belirli belirsiz değişen dengelerin insanıdır. Kolay 
olursanız onu er geç kaybedeceksiniz demektir. Her an kendinizi hatırlatmalı, 
varlığınızın gideceğiniz istikameti az da olsa değiştirmesini sağlamalısınız. 
Aksi taktirde onu kaybettiniz demektir. Ona belirli ipuçları verip isteklerinizi 
kavramasını beklemeniz ise hayal kırıklığı yaşamanıza neden olur. 


Bir Boğa ya mı aşıksınız? 

Onun hayatınızın aşkı olduğundan ve ona sadık kalabileceğinizden emin 
olmalısınız. Bu burç hareket ve denemelerin değil, tek bir insanla güvenli bir 
hayatın burcudur. Değişiklikten hiç hoşlanmaz ve onunla birlikte olmak için 
ona ayak uydurmak size kalır. Görünüşünüze gösterdiğiniz özeni ona vere- 
ceğiniz hediyelerle perçinlemelisiniz. Bu evcil burcu elde etmek için göze 
aldığınız her şey ve verdiğiniz tüm emek kötü bir aşçıysanız boşunadır. Kalbi- 
nin asıl anahtarı onun için pişirdiğiniz yemeklerde bulacağı lezzettir. Ona sor- 
duğunuz herhangi bir sorunun noktasını ve virgülünü tamamen kafasında 
oturtmadan size asla cevap vermeyecek, komplimanlarınızın altında gerçeklik 
bulamayınca da omuz silkecektir. 


Bir Ikizler'e mi aşıksınız? 
Sadece kendiyle olabileceği, sadece kendine hesap vereceği, sizin asla 
girmeyeceğiniz ve bunu talep etmeyeceğiniz bir alanı olmak zorundadır 
İkizler 'in. Bu burç insanının duyguları yerine düşüncelerini dinlediğini göz 
önüne alarak onu kendinize bağlayabilirsiniz ancak ne olursa olsun tamame 
her şeyiyle sizinle olmasını bekleyemezsiniz. Tam tersine ne kadar özgür 
olursa ilişkiniz için o kadar iyi olur. Unutmayın ki ikizler ikiliklerin burcud 
kendinizi aynı bedene sahip iki bambaşka insanla birlikte gibi hissede 
irinden birini daha çok sevmek gibi bir şansınız da olmaz. Zira ha 
karşınıza çıkacağından emin olamadığınız gibi onda se 
in bu belirsizlik ve çatışma olduğunu er geç anlar 
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Bir Yengeç 'e mi aşıksınız? 

Kabuğundan çıkarılması gereken duygusal ve hassas bir ruha aşıksınız. 

Sessiz ve utangaç biriyle karşı karşıyasınız ve onun için vazgeçilmez olmanız 
göstereceğiniz anlayışa ve onda oluşturacağınız güven duygusuna bağlıdır. 
Bunu sağladığınızda hayatının her noktasında sizi ilk sıraya yerleştirecek ve 
karşılık olarak bunu sizden de bekleyecektir. Tutku onun için düşündüğünüzden, 
gösterdiğinden ve hatta talep ettiğinden daha da önemlidir. Onun mutluluğu için 
çok önemli bir rolünüz olduğunu aklınızdan çıkarmamalı ve isteklerinizi 
belirtmekte açık olmalısınız. Tabi onunkileri sormaktan da geri durmamanız 
gerekir. 


Bir Aslan'a mı aşıksınız? 

Sırtını sıvazlamayı başardığınız ölçüde hayatınızı baştan sona renklendiren 
tutkulu bir aşıkla karşı karşıyasınız demektir. Ancak sizin için yaptıklarının, 
anlamının sürekli farkında olmak ve onu motive etmek zorundasınız. Aslanlar 
bütün o heybetli, kendine güvenen, ortalığı titretecek görünümlerinin altında 
oldukça utangaçtırlar. Onaylanmaya ve takdire herkesten fazla ihtiyaç duyarlar. 
Bir Aslan'la birlikte olabilmek için göze çarpan, beğenilen bir yönünüzün olması 
gerekir. O, ikinizin yan yana göz kamaştırmasını ister, ışığı sizi sönük bırakmamalı 
veya sizin yanınızda gözden kaçırılmamalıdır. Kalbini bir kez kazandığınızda 
sadakat ilişkinize eşlik edecek demektir. 


Bir Başak'a mı aşıksınız? 

Onu detaylarla çok kolay etkileyebilirsiniz. Çok çaba harcayarak keştettiğiniz ve 
hareket etmek için biraz emir beklediği yönünü keşfedip gerekli noktalarda 
müdahale ettiğinizde büyük bir zafer kazanabilirsiniz. En ufak ayrıntılara takılışı, 
baktığında mükemmeli görüşü yüzündendir. Sizde de aynı durum söz Konusu 
olacaktır mutlak. Eleştirilerinin sizin mükemmel halinizi görmesinden ve ufak 
tefek aksaklıkları sadece sizi düşündüğü için düzeltmeye çalışmasından 
olduğunu bilemelisiniz. Hayata entelektüel bir çerçeveden bakması duyguları 
anlamasına veya umulrsamasına engel değildir; ancak ona hislerinizi uzun uzun 
oturup açıklamanız gerekebilir. 


<<< 
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Bir Terazi'ye mi aşıksınız? 

Ona ilgi gösterin ve destekleyin. Kısa süre sonra bir de bakarsınız hayatının en 
özel yönlerine kadar sizinle paylaşması yetmezmiş gibi size kendini adamış sadık 
bir eş sahibi oluvermişsiniz. Sorun bu bağlılığı sadece size değil etrafındaki 
herkese; ailesine, arkadaşlarına tanıdıklarına da göstermesidir. Hep dengeli 
olmak.isteyenm'ancak hep iki arada bir derede kalan biriyle birlikte olduğunuzu 
Sakın aklınızdan çıkarmayın. Yaptığı bir seçimden memnun değilseniz bunu 
seslendirmek yerine bekleyin, nasıl olsa bir de diğer seçeneği deneyecektir. 


Bir Akrep'e mi aşıksınız? 

Hareketlerinizi en ince ayrıntısına kadar çözebilen ve her değişimi fark eden 
Akrep'le birlikteliğinizde ilginiz ve adanmışlığınız her zaman maksimumda 
olmalıdır. Sır saklayamazsınız, anında yakalar. Dürüstlüğünüzün size fazlasıyla 
artı puan sağlayacağı bu ilişkide duygularınızı en ufak dalgalanmalara kadar ona 
hissettirmeniz onu mutlu eder. Sadakat onun karşısında bir erdem değil 
gerekliliktir, aklınızdan çıkarmayın. İlişkideki ufak bir hatanızı dahi asla 
unutmayacaktır; affedebilir ancak unutmaz. Onun gücüne istediğiniz kadar 
hayran olun, asıl silahlarını hep gizlediğini aklınızdan çıkarmamalı, onunla 

yarışa girmek yerine, kendinize başka alanlar seçmelisiniz. 


Bir Yay'a mı aşıksınız? 

Ona karşı dürüst olmalı ve bağımsızlığına saygı göstermelisiniz. Kendiyle baş 
başa kalmayı seven ve çok zor bağlanan Yay'ı kıskanmamanız gerektiğini 
kafanıza kazıdıktan sonra her konudaki bilgi ve deneyiminin yanında oldukça 
keyifli muhabbetini paylaşmaya başlamalısınız. Dağınık, düzensiz ve sürekli 
meşgul bir ruhla berabersiniz ancak onun yalandan nefret ettiğini ve asla 
söyleyemeyeceğini de göz önünde bulundurmalısınız. Bu da demek oluyor ki; 
sizinle beraber.ise sizinle beraberdir, değilse öyleymiş gibi yapamaz. Oradan 
oraya koşuşturup bulaştığı onca projede başarılı olmaya çalışırken desteğinize 
delicesine ihtiyaç duyar. 


GS 
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Bir Oğlak'a mı aşıksınız? 

Tam bir işkolikle berabersiniz; ancak onu yanlış anlamayın»O size paranın satın 
alabileceği en güzelhediyeleri bulmak için bu kadar çalışıyorkve ihtiyacı olan 
sizin destek ve ilginiz. Her an onun aklındasınız, bunu size çoğunlukla 
gösteremeyecektir ancak hislerinize güvenin. Size yönelitiği eleştirilerin dozunu 
bazen kaçırsa da son derece iyi niyetle sarf edilmiş, sadece iyiliğinizi hedefleyen 
sözlerdir. Esasında utangaç olduğunu siz zaten çoktan çözmüş olmalısınız ve ona 
eşlik etmeniz temel ihtiyaçlarından biri. Bir Oğlak ile beraberlik insandan çok şey 
götürebiliyor, kabul, ancak el ele verdiğinizde hedefiniz yıldızlardan aşağısı 
olmayacak ve biraz çabayla parıldamayı başaracaksınız. 


Bir Kova'ya mı aşıksınız? 

Gördüğünüz görebileceğiniz en özgürlüğüne düşkün insanla karşı karşıyasınız. 
Bu konuda en ufak kıskançlık, sitem veya surat asılmasına gelemez. O hayata 
bambaşka bir pencereden bakar, etrafındakileri tamamen farklı anlamlandırır. 
Bu yönünün takdir edilmesine çok büyük ihtiyaç duyar. O yaşamı 
güzelleştirmeye çalışıyordur çünkü çevresinin erişebileceği mükemmelliği 
görür ve bir şekilde mevcut durum hususunda kendini sorumlu hisseder. 
Sizinle konuşmalarında bulunduğu yerden çok daha yükseklerden dünyaya 
bakmakta, olayları kuş bakışı kavramakta ve sizinle ta oralardan tartışmaktadır. 
İnanılmaz derecede hoşgörülüdür ancak tahammül edemeyeceği bir olgu 
vardır; hoşgörüsüzlük. 


Bir Balık'a mı aşıksınız? 

İnsancıl, şefkatli ve nazik bir biçimde size her türlü hava koşulunda yanaşıp 
kendinizi güvende hissedebileceğiniz bir man sağlar. Yolculuğunuza devam 
etme hususunda da her zaman onun desteğine güvenebilirsiniz. Küçük ama 
candan hediyeler onu mutlu edebilir, tüm maaşınızı bir gülümsemesine yatırmak 
zorunda kalmazsınız. Tam olarak içine kapanık olduğu söylenemez ancak siz 
deşmedikçe duygularından, bunalımlarından asla söz etmez, Yalnız kalmak 
istediğinde şaşırmamalı ve altında farklı anlamlar aramamalısınız, bu onun ruh 
sağlığı için gereklidir. Kaba sözcükler ve yüksek ses tonlarından nefret eder, 
dünyasında her şey nazik olmalıdır, aksine tahammül edemez. Onunla güzelibir 
bağ kurabildikten sonra ilişkinizin uzun soluklu ve oldukça güzel olacağından en 
ufak şüpheniz olmasın! 
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